Protestantse
Kerk Zuiderkerk - Nieuw Amsterdam-Veenoord

1 februari 2026 Voorganger: Ds. E. v.d. Meulen
Organist: Mevr. Willy Misker
Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen om samen te omarmen

- Wie is gelukkig?-
Welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Intochtslied: Psalm 119:1,6

Welzalig wie de rechte wegen gaan,

wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,

van ganser harte zoeken naar zijn vrede.

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

O God, ik ben van harte zeer verblijd

over de weg van uw getuigenissen.

In uw bevelen ligt mijn zaligheid,

ik zal mij van uw wegen vergewissen.

Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,

laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 221:1,2,3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.



Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.

1k leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft —
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Kyriégebed, elke gebedsintentie wordt afgesloten met het zingen: Kyrie
eleison.

Zingen als loflied: Lied 903:1,2 Zou ik niet van harte zingen

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen

niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven

niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vieugels dekt,
zo houdt over mij de Here

zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,

Jja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD



Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het OT: Sefanja 2:3

Zingen: lied 114:1,2 Gelukkig de mens (Geroepen om te Zingen)

Gelukkig de mens die arm is van geest
en rijk aan barmhartigheid wonden geneest.

Gelukkig de mens die droefheid ontmoet
en door zijn blijmoedigheid wonderen doet.

Lezing uit de brieven: I Korintiérs 1:24-31
Zingen: lied 114:3.4 Gelukkig de mens (Geroepen om te Zingen)

Gelukkig de mens die, zuiver hart,
gewapend met eerlijkheid eigenwaan tart.

Gelukkig de mens die niet eerder zwicht
tot hij in gerechtigheid vrede hier sticht.

Evangelielezing: Mattelis 5:1-12
Zingen: lied 114:5,6 Gelukkig de mens (Geroepen om te Zingen)

Gelukkig de mens die dit heeft volbracht
en ons in de duisternis licht heeft gebracht.

Gelukkig de mens die Hem kan verstaan
die ons in die mens lijkheid voor is gegaan.

Verkondiging

Zingen: Lied 834:1,2,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.



Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 344:1-3 Klein credo (staande)

Wij geloven één voor één

en ook samen:

de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,

gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden

de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Danken en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1° Diaconie 2° Pastoraat en Eredienst

Slotlied: Lied 422:1,2,3 Laat de woorden die we hoorden

Laat de woorden

die we hoorden

klinken in het hart.

Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen

door uw stille kracht.



Laat ons weten,

nooit vergeten

hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Heenzending en zegen, afgesloten met Lied 423:1

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk



Nieuwsbrief

Omzien naar elkaar

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 7825
TC Emmen.

Mw. J. Meijerink-Wemmenhove, Tjalk, is weer thuis gekomen uit het
ziekenhuis.

We denken aan zieken en hen die het moeilijk hebben en nemen hen mee in
ons gebed. Om elkaar heen staan, brengt licht in het leven van anderen.
Daarmee laten we Gods licht zien waarmee Hij in het begin van de Bijbel het
duister overwon. Sytze de Vries maakte er een mooi gedicht bij:

Zoals het licht ons elke morgen
nieuw verschijnt, ons wekt
en koestert met zijn stralen,-
wek Gij, God, zo ook mij!

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,-
laat mij uw trouw ook nu weer dagen!

Schep doorgang door wat zorgen baart, wat angst aanjaagt,
en zet mij recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, met opgeheven hoofd tot U,
mijn Zon, mijn dag, mijn licht!

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet

Dinsdagmiddag van 12.30 — 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in de
consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te
delen of gewoon voor de gezelligheid.

Bloemen
De bloemen worden gebracht door: fam. Wemmenhove

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. J. Meijerink- Wemmenhove,
Tjalk

Gemeenteavond

Het vertrek van Ds. van Vliet perl januari 2027 lijkt nog ver weg, maar de
Kerkenraad vindt het wel heel belangrijk om samen met u na te denken hoe we
als Zuiderkerkgemeente verder kunnen.

Welke mogelijkheden ziet u? Wat heeft uw voorkeur? Hoe denkt u dit te
realiseren?



Daarom is er op dinsdag 3 februari a.s. een gemeenteavond gepland.
Deze avond begint om 19.30 uur.

We hopen dat u deze avond aanwezig bent. Immers voortgang van onze
gemeente is niet alleen een verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, maar van
de hele gemeente.

Mocht u vooraf aan deze avond vragen hebben, dan kunt u deze doorgeven aan
onze scriba, mevr. Hilly Lanjouw. Gegevens van haar staan in deze
Zuiderklanken.

Vermeldt u a.u.b. wel uw naam erbij, zodat de Kerkenraad terugkoppeling kan
geven.

Wij rekenen op u!!!!
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Pannenkoeken eten op ‘Fat Tuesday’ v

In de jaarfolder 2025-2026 van Kerken met Vaart is als een gezamenlijke

activiteit opgenomen: “Pannenkoeken eten op Fat Tuesday.”

‘Fat Tuesday’ is de dag waarmee de vastentijd begint. Nog even genieten van

een gezamenlijke fijne maaltijd voordat de tijd van soberheid en bezinning

begint, de 40-dagen tijd.

Deze activiteit wordt gehouden in de achterzaal van de Zuiderkerk op

17 februari a.s. Aanvang: 18.00 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit. Wel is er de mogelijkheid

om bij vertrek een gift te geven voor de bestrijding van de onkosten,

In verband met de voorbereiding is het fijn om te weten hoeveel mensen we

kunnen verwachten.

Als u wilt mee-eten kunt u zich opgeven door uw naam in te vullen op een

intekenlijst die tijdens het koffiedrinken na de dienst aanwezig is.

Wilt u ook pannenkoekenbakken, dan kunt u dit eveneens aangeven.

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij:

Albert Meijering, tel. 06 51498116 of bij Hilly Lanjouw, tel. 06.29077167.

Heeft u vervoer nodig, dan kunt u dit ook even laten weten.




Kerken met Vaart: Zingen tegen het donker.

Kruispunt Erica, op maandag 2 februari, aanvang 19.30 uuris is er een
zangavond op basis van inbreng van diverse gemeenteleden. Er is een mooi
pallet aan geestelijke liederen samengesteld. De begeleiding is in handen van
Ruben (orgel, piano) en Sandra Beuker (beamer). Als er ruimte voor is,
kunnen ook ter plekke nog liederen worden ingebracht. ledereen van harte
welkom! Ook als je zelf niets hebt ingebracht; kom meezingen!

Kunst in de kerk.

Onze kerk is jaarlijks op de eerste zaterdag in oktober geopend als deelnemer
van de Kunst en Cultuurroute ”de Verbinding”.

Aansluitend hebben er afgelopen jaar tot de adventstijd schilderijen gehangen
van Nassima Bosma. De kerkenraad heeft toestemming gegeven om hiermee
door te gaan. Vanaf 10 januari van dit jaar worden prachtige schilderijen van
Karen Kuper tentoongesteld. Karen is een plaatselijk kunstenaar en lid van
onze gemeente. Deze schilderijen blijven een paar maanden hangen, daarna
bestaat de mogelijkheid voor

een andere kunstenaar zijn/haar werken tentoon te stellen.

Heeft u zelf hiervoor belangstelling of weet u iemand die dit ook wel zou
willen, dan kunt u dit doorgeven aan Hilly Lanjouw, tel. 0629077167.

Weeksluiting Oldersheem.
Vrijdag 6 februari is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur

Zondag 08 februari

Voorganger  Drs. R. Stoel

Organist: Mevr. Willy Misker

Collecten: 1¢ Diaconie 2°¢ Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief
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